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Abdij markt 9 september 2023, een groot succes!! 

Na vele voorbereidingen, zoals 
het inpakken van zaden (voor 

de verkoop), was het op 
zaterdagmorgen 9 september 

dan eindelijk zo ver.  
Een beetje nerveus opgestaan 
en al vroeg naar de abdij 

vertrokken om op tijd nog de 
laatste zaken te kunnen 

regelen. Tafels en 
marktkramen waren die vrijdag 
te laat geleverd en moesten 

dus nog op zaterdagmorgen 
gemonteerd en geplaatst 

worden. Dit terwijl de eerste 
standhouders al ongeduldig klaar stonden om hun waar ten toon te stellen. 

Afijn alles was op tijd klaar en ook in goede samenwerking met andere tuinvrijwilligers en 
de “POM’mers”. 
 

Al snel werd het een gezellige drukte, mooi weer en leuke gesprekken. Ondanks het 
warme weer was de opkomst geweldig! Zowel oudere als 

jonge bezoekers genoten volop van het grote aanbod aan 
activiteiten in en rond de Abdij. Zo waren er creatieve 
groendecoraties gemaakt, workshops in de buurkerk, 

miniconcerten, orgelconcerten in de abdijkerk en natuurlijk 
onze eigen rondleidingen door de tuin. Br. Geerard heeft er 

enkele “in stilte” gegeven. 
 
Veel van onze tuingroep-vrijwilligers hadden zich 

beschikbaar gesteld om achter de kraam te staan. En ook 
nog om in de tuin te werken die dag.  

We hebben deze dag veel thee- en keukenkruiden uit de 
abdijtuin kunnen 
verkopen en de 

bezoekers kunnen 
laten proeven van 

de overheerlijke 
vegetarische 

bonentaart (door de broeders gemaakt).  
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We hadden als tuingroep diverse activiteiten 
georganiseerd en enkele leuke aandachttrekkers.  

 
Naast ons was een kraam van de broeders met 

daarop diverse groentes uit de kas, waar br. Geerard 
heel veel tijd en energie in heeft gestoken. Bijzonder 
was dat er nog een kraam van de broeders met bio-

pindakaas, zelfgemaakt door br. Gerard Hulsman. De 
prijzen waren niet “mis”, maar evengoed was er veel 

belangstelling voor deze producten van eigen bodem. 
 

Menig bezoeker heeft het gewaagd om het aantal 
jaarringen te tellen van een boom die tijdens de 
storm Poly is gevallen. Hoofdprijs: een mooie 

abdijkaars. En de prijs is gevallen! Broeder Geerard 
heeft dit geregeld. 

Pssst: de leeftijd was…. 34 jaar! 
 

 

De 
opbrengst 

van deze 
dag gaan we besteden aan het 
“bewateringsysteem” in de thee-en 

kruidentuin naast het fluisterterras en voor 
beplantingen. 

 
<<= Enkele harde werkers 
 

 
 

 
En na afloop was er nog een gezellige nazit met een hapje en drankje 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nogmaals heel veel dank! Zonder jullie was het niet gelukt. 

 

 


